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Granaten groot groter GROOTST
Zo groot als een kleuter
Je kon ze zien horen en aankomen net als kleuters
Ze floten in de lucht, ze beuken bij inslag 
Ze dachten vroeger
Groot = gevaar
Groter = gevaarlijker
En grootst = gevaarlijkstst

Maar nu is het precies andersom
Je kan ze niet zien met het blote oog
Zelfs niet als ze landen 
Op het blote oog 

Met de woorden ‘het zal mijn tijd wel duren’
Zijn ze per duizenden af te vuren
En dan die landmijnen
Die nieuwe kleine
Op het hengsel van een mandje 
Een deurklink, een randje 
Met zo’n klein timertje
Zoals bij dynamiet in de film 
Die met vierkante cijfertjes elke seconde aftelt
Maar dan met een piepje dat te zacht is om te horen 
Want alles is stil ineens

De rovers stoppen met roven
De huilers met hun verdriet
Wil jij er ook zijn voor iemand?
Wees er nu dan niet

Ook wel lekker hoor
Het lijkt wel vakantie
Ik hoorde dat de bordspellen weer populair worden
Risk en Stratego
Het lijkt wel oorlog
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In de regels staat:
1) Je bent zowel aanvoerder als leger 
2) Het aantal legers waar tegen je vecht is uit te rekenen door het  
 getal 7 en een half miljard te verminderen met één en wat er  
 dan overblijft minus het aantal aanwezige huisgenoten

Waar heb jij spijt van?
Ik heb nergens spijt van
Tetris, Pacman, Fifa, Call of Duty
Het leidde me allemaal tot het hier en nu
En sinds mijn angsten waar bleken
Zijn ze zoveel draaglijker

Ik was altijd al in oorlog
Van jongs af aan
Het werd tijd dat de wereld meedeed
En wat een sjieke naam! 
Wat een sjieke naam mijn levensstijl! 
“Quarantaine! Garçon! Garçon! Quarantaine pour tout la monde!”

En als iedereen arm is dan zijn we toch allemaal rijk
En ik moest nog naar de Etos voor mijn Sint-Janskruid 
Maar het was op en toen kocht ik maar iets anders
Een reepje chocola
Want ik heb dan wel geen symptomen 
Het zou toch zielig zijn als ik iemand voor helemaal niets besmette
Sommige mensen doen een moord voor chocola

Anderhalve Jezus voor 
Elke anderhalve meter water 
Die je niet bewandelt

En als stilstand achteruitgang is
Dan was vooruitgang zeker stilstand
Dus vooruit gingen we toch al niet
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En nu vult alles zich tenminste met de geestus van de Jezus
En de Boddisathwa met z’n heilige niksdoen 
De inertie
Hoe minder je beweegt hoe beter
Zeker als je het al hebt
We verslaan door met z’n allen
Zo min mogelijk
Zo min mogelijk
Zo min mogelijk
Te doen

De rovers stoppen met roven
De huilers hun verdriet
Wil jij er ook zijn voor iemand?
Wees er nu dan niet

De McDonalds is nog open
Maar we worden dunner 
We flattenen the curve
Flattenen the curve
Flattening the curve
Dat kan alleen in het engels
Afvlakken is niet genoeg
Want het virus gelooft niet in grenzen 
Het gelooft nog in Schengen
Allez zeg! 
De lucht is blauw!
De lucht is blauwer dan ooit!
De postduiven vliegen sneller in de vliegtuig-verstoken lucht
Er is geen Spitfire of Stealth meer te zien
Het lijkt wel oorlog
Het lijkt wel vakantie
Is er ook tijd om vragen te stellen?
Over vroeger of toekomst?
Hoe zou het zijn met de vitale beroepen?
Hoe zit het met de bekende Nederlanders? 
De bekende Vlamingen?
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Hoe zit het met de dieren?
Hoe zit het met de dieren van de bekende Nederlanders en de bekende Vlamingen?
RECLAME RECLAMES RECLAME RECLAMES
Samen zullen we dit! En samen zullen we dat!
Samen zullen we ons geld uitgeven 
Aan de beste provider
De beste voorziener
Die dit ook niet ook had kunnen voorzien
Maar ook niet dat 50 jaar later de vrede uitbrak omdat de  
Machtshebbers 

Die als de eerste generatie ooit 
3 maanden lang aandacht en liefde kreeg
Van zowel papa en mama
Aan de macht kwamen

Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten
SPEEN VOOR ALLEN ALLEN VOOR SPEEN VOOR ALLEN
Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten
Opgegroeid met oorlogskreten 

De rovers stoppen met roven
En de huilers hun verdriet
Wil jij er ook zijn voor iemand?
Wees er nu dan niet

© Lucky Fonz III, 2020 

Besmette Stad is een initiatief van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren

www.besmettestad.eu


