INEOS WILL FALL

Freek Vielen

BESMETTE STAD

e

deBuren
O

Besmette Stad | deBuren 2020



INEOS WILL FALL



de haven is bezet
lees ik in de trein

uniformen plukken met geduld

aan scanderende massa

tot ze één voor één
geen groep meer zijn

tikt de klok, er broeit
van alles in de stad

terrasverwarmers

auto’s in te kleine straten
rijen voor de Lidl

en Louis Vuiton

we tellen mee wat er te tellen valt

wat stel je voor?

of ik hoop heb wil ik weten
zolang hoop gaat over later

hoef je nu niet live te zijn

als mijn trein niet ontspoort
is de haven leeg
als de avond valt

onder het asfalt, dat wat ons verbindt
wortelstelsels groter nog dan kathedralen
die direct tot mijn verbeelding spreken

bladerdekken, modderpoten
(iets waarin niet enkel plastic overleeft)

(alsof er iets afhangt van mijn geloof)

(zegt het menselijk afval zacht)

(agenten snijden beheerst het ijzer open)






